
 

 

Sinterklaas Pindakaas 
 
Sinterklaas, Pindakaas dat staat bovenaan m’n lijstje 
Sinterklaas, Pindakaas, dat is wat ik in m’n schoentje wil 
 
Voor ik leerde lopen draaide ik al deksels open 
Sinterklaas, Pindakaas, is het allerlekkerst op mijn brood.  
 
Sinterklaas, Pindakaas, wilt u het een keer proberen 
Wi=e bollen, bruin volkoren, ‘k zal er eentje voor u smeren 
 
Ik hoef echt geen kadootjes, maar zo’n grote pot met nootjes  
Sinterklaas, Pindakaas, dat is wat ik in m’n schoentje wil! 
 
Dat is wat ik in m’n schoentje wil! 
 
 
Kataklop Klop Klop 
 
Kataklop klop klop, ik hoor hoeFes op de daken  
Dat kan er echt maar eentje zijn, ik haast me uit m’n bed  
’t Is al donker en ik zie maanlicht door de bomen 
Dat kan er echt maar eentje zijn, het paard van Sinterklaas 
 
Ik sta op m’n tenen, kan al bij het hoge raam,  
Wie klimt daar het dak op, wie zie ik de hoek om gaan?  
 
Kataklop klop klop, ‘k durf het niet hardop te vragen, 
Heel zachtjes sluip ik door de gang met beer onder m’n arm 
In het avondlicht zie ik schaduwen en schimmen  
Dat kan er echt maar eentje zijn, het paard van Sinterklaas 
 
Ik sta op m’n tenen, kan al bij het hoge raam,  
Wie klimt daar het dak op, wie zie ik de hoek om gaan?  
 
Kataklop klop klop, ik hoor hoeFes op de daken  
Dat kan er echt maar eentje zijn, hij zal toch niets vergeten zijn, dat kan er echt maar eentje 
zijn: 
Het paard van Sinterklaas 
Het - paard -  van - Sinterklaas!  
 
 
Dag Adiòs 
 
Dag adiós, Sinterklaas en alle Pieten 
Dag adiós, komt u volgend jaar weer terug  
Bedankt voor alles wat u bracht, door kou en wind en regen  



 

 

‘Precies wat op m’n lijstje stond heb ik van u gekrégen  
 
Dag adiós, Sinterklaas en alle Pieten  
Dag adios, buen viaje, goede reis 
Dat was een heerlijk avondje, met snoep en pepernoten  
‘We delen alles met elkaar, wat hebben we genoten  
 
Dag adiós, Sinterklaas en alle Pieten  
Dag adiós, komt u volgend jaar weer terug  
Bedankt voor alles wat u bracht, door kou en wind en regen  
‘Precies wat op m’n lijstje stond heb ik van u gekregen  
 
Dag adiós, Sinterklaas en alle Pieten 
We zingen tot we slapen gaan ik hoop dat u ons hoort  
Ik hoop dat u ons hoort 
 
 
Kijk Sinterklaas Wat Ik Heb Gemaakt 
 
Kijk Sinterklaas, wat ik heb gemaakt  
Een tekening van een raket 
Ik hoop dat u mijn schoentje wel vindt  
Dat heb ik buiten gezet 
 
Mama zei dat is niet zo slim, 
Want dan komt de regen erin  
 
Kijk Sinterklaas wat ik heb gemaakt  
Worteltjestaart voor uw paard 
En ook een strik van regenbooglint  
Die past heel mooi om zijn staart 
 
Papa zei dat staat hem vast goed 
Ik weet wel zeker dat hij hem om doet 
 
Kijk Sinterklaas, wat ik heb gemaakt  
‘k Hoop dat u mijn schoentje vindt 
 
 

Hoor Wie Klopt Daar Kinderen 

 
Hoor wie klopt daar kind'ren, 
hoor wie klopt daar kind'ren, 
hoor wie Qkt daar zachtjes tegen 't raam 
't Is een vreemde zeker, die verdwaald is zeker, 
ik zal eens even vragen naar zijn naam. 



 

 

 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas, 
breng ons vanavond een bezoek, 
en strooi dan wat lekkers, in de één of andere hoek. 
 
Stoute kind’ren zegt hij, 
Die veel willen, zegt hij 
Krijgen enkel maar een fopkado 
 
Malle Pietje, zegt hij 
Is daar dol op, zegt hij 
Schudt de grapjes zo uit zijn maillot 
 
Sint Nicolaas, Sint Nicolaas 
Breng ons vanavond een bezoek 
En strooi dan wat lekkers,  
In de één of andere hoek, koekoek! 
 
 

Sinterklaas Kapoentje 

Sinterklaas kapoentje 
Gooi wat in mijn schoentje, 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Dank u Sinterklaasje! 
 
Dank u Sinterklaasje 
Gooi wat in mijn laarsje, 
Gooi wat in mijn schoentje, 
Sinterklaas kapoentje 

 

Sinterklaasje Bonne Bonne 

Sinterklaasje, bonne, bonne, bonne 
gooi wat in mijn lege, lege tonne 
gooi wat in mijn laarsje 
dank u, Sinterklaasje 

 

Zie Ginds Komt De Stoomboot 

Zie ginds komt de stoomboot 
uit Spanje weer aan. 
Hij brengt ons Sint Nicolaas 
ik zie hem al staan. 
Hoe huppelt zijn paardje 
het dek op en neer, 



 

 

hoe waaien de wimpels 
al heen en al weer. 

Zijn piet staat te lachen 
en roept ons reeds toe 
Wie zoet is krijgt lekkers 
wie stout is de roe 
Oh, lieve Sint Nicolaas 
kom ook eens bij mij 
en rijd toch niet stilletjes 
ons huisje voorbij. 
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