
Kataklop Klop Klop 
 
Kataklop klop klop, ik hoor hoefjes op de daken   
Dat kan er echt maar eentje zijn, ik haast me uit m’n bed   
’t Is al donker en ik zie maanlicht door de bomen   
Dat kan er echt maar eentje zijn, het paard van Sinterklaas   
 
Ik sta op m’n tenen, kan al bij het hoge raam,   
Wie klimt daar het dak op, wie zie ik de hoek om gaan?   
 
Kataklop klop klop, ‘k durf het niet hardop te vragen,   
Heel zachtjes sluip ik door de gang met beer onder m’n arm   
In het avondlicht zie ik schaduwen en schimmen   
Dat kan er echt maar eentje zijn, het paard van Sinterklaas   
 
Ik sta op m’n tenen, kan al bij het hoge raam,   
Wie klimt daar het dak op, wie zie ik de hoek om gaan?   
 
Kataklop klop klop, ik hoor hoefjes op de daken   
Dat kan er echt maar eentje zijn, hij zal toch niets vergeten zijn,   
Dat kan er echt maar eentje zijn:   
Het paard van Sinterklaas   
Het - paard - van - Sinterklaas!   


